09:30 Bartvan 't Ende Pinksteren Pinkstercollecte

09:30 Bart van 't Ende Belijdenis Onderhoud
Mw. Heidi Kramer-de Heilig Zending over

09:30 Jong Emmeloord avondmaal | Grenzen

09:30 J.W. van der Kamp Elburg Kerk

09:30 Dhr. H. v.d. Kamp [Jsselmuiden | tentdienst

09:30 Ds. A. Palland Mastenbroek Onderhoud

Van de kerkelijk werker

Vergeten!

Dat herinner ik mij niet meer... Een herkenbare zin. We vergeten soms gemakkelijk. Ook de
apostelen van Jezus hadden de neiging om te vergeten. Maar het is de Heilige Geest die de
apostelen, en ons, steeds weer mag herinneren aan het heilswerk van Christus (Joh. 14: 26).
We hebben het feest van Pinksteren nodig om ons geloof af te stoffen (Psalm 103: 7 ob). Om
ons steeds weer in herinnering te brengen wat we belijden. Daarom zijn we blij om zo vlak na
het Pinksterfeest de belijdenis de vieren van drie jongeren. De Geest van God werkt!

Belijdenisdienst

Op zondag 15 juni zullen drie jongeren openbare belijdenis van het geloof afleggen. We zijn
hier als gemeente God dankbaar voor. Hieronder de namen. Wilt u hen meenemen in uw
gebed of op andere manieren laten weten dat u meeleeft?

Jasper van 't Oever en Bente Lenselink, Kattenwaardweg 3

Janiek Prins, Frieseweg 21

Afscheid

Hoewel de datum van het definitieve afscheid nog ver weg ligt (21 september), ben ik
ondertussen e.e.a. aan het afronden. Ik hoop in juni nog enkele afscheidsbezoeken te plannen.
Het voelt vreemd om op deze manier te werken, los te laten en afscheid nemen. Tot 9
augustus ben ik bereikbaar voor crisispastoraat. De laatste drie weken van augustus heb ik
zomervakantie en wordt er vanuit de Hervormde kerk Kampen waargenomen.

Examens

Rondom deze weken zijn er weer heel wat jongeren die in spanning zitten... Wat zal het
resultaat zijn van hun veelal jarenlange studie en/of opleiding? Is het voldoende geweest voor
een diploma of moet er worden herkanst? We willen alle jongeren heel veel sterkte wensen
in deze spannende tijd en hopen samen met jullie op goede resultaten. En dat we daarin ook
God bedanken voor Zijn hulp.

Bart van ‘'t Ende

Tentdienst 2025

Op 5juliis het weer zover; dan is er weer een kerkdienst in de tent voor de kerk.

Het thema dit jaar is 'Boodschap uit de hemel'. Benieuwd naar wat er boven uw hoofd hangt?
Kom dan naar de witte tent! Vanaf kwart voor 10 staat de koffie met wat lekkers klaar en om
half 11 hopen we te beginnen.



Harry van de Kamp zal deze dienst leiden en een aantal jongeren uit Kampen en omgeving zal
ons begeleiden met hun muzikale talenten.
Wees welkom!

De tentdienstcommissie;
Gerda, Wessel, Klaas en Annita

Veilige kerk op Kampereiland
‘U bent mijn schuilplaats Heer’ zijn woorden uit psalm 91, waar we belijden dat er veiligheid
en beschutting is bij God. Die veiligheid en beschutting wil de kerk, namens God, ook bieden.

Dat zijn grote woorden in een tijd waarin (persoonlijke) veiligheid onder druk staat.

Helaas is in het verleden en heden de kerk niet altijd een veilige haven geweest voor iedereen.
Machtsmisbruik en seksueel misbruik komen voor. En dat doet ons pijn.

Vanuit de landelijke kerk is de vraag gekomen om als gemeente aandacht te geven aan Veilige
kerk. Daar horen ook verplichtingen bij. Zoals een meldpunt wanneer je veiligheid en
integriteit (dreigen) worden aangetast, een gedragscode en een verklaring omtrent gedrag
(VOG) voor al de vrijwilligers die werken met kinderen, tieners en jongeren. Daarnaast willen
we ook vertrouwenspersonen aanstellen.

De kerkenraad heeft hierin al verschillende stappen gezet. We houden jullie op de hoogte.



